
 

Draak van 'n liedje 

De zomer waas moei onderweg nar ‘t zuide                                                                                                               
op zeuk nar wat rust, de zon op de roet                                                                                                                          

en alle golve die grujde langs de kust 

's nachts in mien bed geluide van doezende dinge                                                                                                         
van gezellig geproat, en veul dikke pret                                                                                                                      

van minse die same goan zinge op stroat                                                                                    

nog enne kier dezelfde draak van ‘n liedje                                                                                           

een, twee, drie, een, twee, drie                                                                                                                         
achter elkaar, steeds wir dezelfde draak                                                                                                                      

steeds dezelfde dreun,                                                                                         
steeds wir dezelfde boem, kraak, kreun  

ik lig heer allien, t lukt meej mar neet um te sloape                                                                                                                                                                                                                                 

ik ving gen manier um rustig te zien                                                                                                               
terwijl ze boete steeds roope um nog mier 

nog enne kier dezelfde draak van ‘n liedje                                                                                           
een, twee, drie, een, twee, drie                                                                                                                         

achter elkaar, steeds wir dezelfde draak                                                                                                                      
steeds dezelfde dreun                                                                                           

steeds wir dezelfde boem, kraak, kreun  

nog enne kier dezelfde draak van ‘n liedje                                                                                                    

een, twee, drie, een, twee, drie                                                                                                                             
achter elkaar, steeds wir dezelfde draak                                                                                                        

toen waas 't raak   

ik waas oetgeteld                                                                                                                                              
St. Joris di sturmde nar boete                                                                                                                                  

toen stopte de band, de draak woord geveld                                                                                                        
hajje, bedankt en de groete                                                                                                                                

'n happy end, rame dicht en rust in de tent 

                                                                                                                                                                                                                                               

[Muziek: Tren van Enckevort, tekst: Jack Poels] 
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