
 

Manne van staal 
 

’s Merges vroeg, ik loep nar beneje                                                                                                                                                   
in de garage zij ik ow stoan                                                                                                                                                                                                               

’t liekt wir bijna ’n dik joar gelijje                                                                                                                                     
kom loate we goan 

 
’t giet ni hard, we motte nog wenne                                                                                                                                                                

de zaal di zit los en pap in de bien                                                                                                                                                   
’t is rustig op stroat, gen mins te bekenne,                                                                                                                                       

weej allien 

 
heej mog d’r wir zien, niemand vertelle                                                                                                                                                                   

weej twieje same, wee kome d’r wal                                                                                                                                            
recht vuroet, gen toeters, gen belle                                                                                                                                                                                                                    

geej en ik, manne van staal 
 

vol in de zon, de spake die blinke                                                                                                                                                                                        
de schaduw di velt oaver de weg                                                                                                                                                                              

en ik wiet nou al wat ik wil drinke                                                                                                                                             
straks in iene kier leag 

 
’n stuk de wind in, we motte flink kneije                                                                                                                                                                      

doar rent enne haas of enne knien                                                                                                                                                                                                
de jas op ’t steur, de trappers ze drije                                                                                                                                                              

ien veur ien 

 
heej mog d’r wir zien, niemand vertelle                                                                                                                                                                   

weej twieje same, wee kome d’r wal                                                                                                                                            
recht vuroet, gen toeters, gen belle                                                                                                                                                                                                                    

geej en ik, manne van staal 
 

los, los, loat alles mar los                                                                                                                                                                                                        
op ’t terras an de rand van ’t bos                                                                                                                                                                     

de werld is vur ow en de werld is vur meej                                                                                                                                                                   
en de wolke die weije an os veurbeej 

 
weej moge d’r zien, niemand vertelle                                                                                                                                                                                               

weej twieje same, wee kome d’r wal                                                                                                                                           
recht vuroet, gen toeters, gen belle                                                                                                                                                                       

geej en ik, manne van staal 

 
heej mog d’r wir zien, niemand vertelle                                                                                                                                                                   

weej twieje same, wee kome d’r wal                                                                                                                                            



 

recht vuroet, gen toeters, gen belle                                                                                                                                                                                                                    

geej en ik, manne van staal 
 

[Tekst en muziek: Jack Poels] 
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