
Ballades & Beer (ballade) 

Dor de geluidsbarrière gegoan                                                                                                                 
jonges met hiel groete dorst                                                                                                                                                         

met enne baard en 'n klein hart                                                                                                                        
zien recht oaverend blieve stoan                                                                                                           

bewiesstukke heer op de grond                                                                                                                                                                            

foto op de telefoen                                                                                                                                              
‘doar zitte weej, dat binde geej’                                                                                                                       

't onderwerp dat waas blond                                                                                                                  

‘zaagde ok hoe ze keek                                                                                                                                   
hoe ze bijna bezweek’                                                                                                                                          

we wiete 't nog ongeveer                                                                                                                                        
en inens waas ’t laat                                                                                                                                   

makte niks mier paraat                                                                                                                              
gisteroavend, ballades en beer                                                                                                                                         

't waas tied vur ballades en beer 

gisteroavend fiest in de tent                                                                                                                            

toegift heer beej os thoes                                                                                                                                 
fiets vur de deur, jas op ’t steur                                                                                                                              

het slechtere tiejje gekend                                                                                                                                     
en de oavend ging door                                                                                                                                         

steeds verdween d'r 'n oor 

inens toen waas 'ie wir heer                                                                                                                             

de mop van de olifant                                                                                                                                 
leep finaal oet de hand                                                                                                                      

gisteroavend, ballades en beer                                                                                                                                     
't waas tied vur ballades en beer 

en de loeke, ze veele dicht                                                                                                                   

enne merel in 't ochtendlicht ging zinge 

dor de geluidsbarriere gegoan                                                                                                                  

jonges met hiel groete dorst                                                                                                                           
met enne baard en 'n klein hart                                                                                                                      

zien recht oaverend blieve stoan                                                                                                   
bewiesstukke heer op de grond                                                                                                                                  

foto op de telefoen                                                                                                                                           
‘doar zitte weej, dat binde geej’ 



enne merge met goud in de mond                                                                                                   

gisteroavend ballades en beer 

gisteroavend ballades en beer                                                                                                                                                      

't waas tied vur ballades en beer 
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