Beer

Ik ken 'n moei land

ik bin d'r net nog gewest

doar woene minse hiel interessant
ver weg van de rest

ge loept ierst dor 'n bos
langs 'n bochtige beak

en de deur die is altied los
zeuve daag in de week

en doar zitte ze daan, ze hebbe altied goj zin
stroalende lach en oege die blinke

al sluut de herfst hard um zich hin

ze hebbe muziek en altied te drinke

beer, hiel veul liters lang, lekker, zet mar neer
goei de glaas mar vol
lekker, geaf mar heer

't weit d'r altied hiel hard

de roek keumt dwars oet de schouw

en soms inens wuurd d'n hemel zwart
dus dan motte wal gauw

dicht bij 't veur, enne gloeiende haard

'n zachte bank um in weg te zinke

't verslete biljard op 't stoffig tapijt

en iemand di vrugt: ‘wat zulle we drinke?’

beer, hiel veul liters lang, lekker, geaf mar heer
heb ik good geteld, dat waren d’r wir veer

de latste

nog iene, di giet d'r in vur onderweag

din drinke ze leag en dan zingen ze

net zolang totdat ze gen verschil meer zeen
tusse 'n kont en 'n gaat in de grond

en doar zitte ze daan, altied goj zin
stroalende lach en oege die blinke
al sluut de herfst hard um zich hin
ze hebbe muziek en altied te drinke



beer, hiel veel liters lang, lekker, zet mar neer
nog mar iene kier op dezelfde manier
dat ware d’r wir drie, gemiddeld ongeveer
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