Blaad an de palm

‘'t Blaad an de palm weit rustig en kalm

ik stap in 't water, dan zwem ik 'n baan
dan drei ik meej um en begin wir vuraan
in dit bad, 't water is glad

ik staar in de verte, de horizon rolt

ik kiek nar 't zeil dat hiel langzaam bolt
't strand dat is wit, 't strand dat is bried
ik wear 't langzaam kwiet

tied, allien tied wet dat 't verder giet

tied, allien tied wint 't van schuldgeveul en spiet
't blaad an de palm weit rustig en kalm

ik wear 't langzaam kwiet

al ow verhale, wat geej het gedaon
en of ik ok wet dat d'r spoeke bestoan
't getal, de schoel, 't heelal

en hoe geej kiekt as ik nar ow zwaai
televisie is leuk en de rest dat is saai

de pyjama mot aan, de wedstrijd begint
kieke wie d'r wint

tied, allien tied wet dat 't verder giet

tied, allien tied wint 't van schuldgeveul en spiet
't blaad an de palm weit rustig en kalm

ik wear 't langzaam kwiet

denke an ow, hult meej op de bien
ik wil vur ow de belangriekste zien
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