
 

Dag geluk 
 

Dag geluk, wat leuk 

komde geej sinds lange tied wir 's beej meej 

op bezeuk, woar ziedde toch gewest 
weej zate same op ow zelf gemakt terras 

aalt in de zon, korte boks, plastic tas 
gen gevoar, gen geweld 

allien 't goude koare op 't veld 
 

dag geluk, wat leuk 
ow pensele, owwe trots, 'n taffel vol 

alde beuk, de koffie altied kloar 
in d'n berm boete bij 't restaurant 

langs de tractors in 'n wolk van zilverzand 
elke daag di waas nij 

als de nate verf op ow schilderij 
 

d'r stiet 'n tas op de gang 

en die tas die lacht nar meej 
ze wacht al zolang en soms zet ze: ‘heej 

wannier goan weej enne kier same nar boete toe?’ 
en dan wil ik dat wal vertelle, mar ik wet nog ni hoe 

 
dat ik dat moment zolang heb oetgesteld 

misschien bin ik bang dat 't straks teage velt 
mar oeit dan loepe weej wir dor 't vochtige zomergraas                                             

en dan zeggen weej teage elkaar: ‘alsof 't gisteren waas’ 
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