
 

De moan 
 

De moan die lacht ni mier 

de latste kier dat ze nog lachte 

zaat ik heer op ow te wachte 
en ik wos nog neet 

dat ge meej toen al had verloate 
ik kan d'r nou na al die joare 

nog mar amper oaver proate 
wat geej toen deed 

 
de moan die lacht ni mier 

als ik nog denk hoe weej hier zaate 
en ik ow steeds mier lierde haate 

elke daag wat mier 
't verhaal is vul te lang 

want de nacht waas noeit zo hard 
noeit zo deep en noeit zo zwart 

als toen di kier 

 
de moan die lacht ni mier 

 

[Muziek: Cesar Rosas (‘Estoy sentado aqui’), tekst: Jack Poels] 

[cd ‘Boem’, HKM 1991] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


