
 

Deze daag 
 

Ik wacht op wat giet kome 
langoet heer op ‘t graas 

langoet tusse de bloome 
op iets wat d’r altied waas 
 

allien herinneringe 
van toen, ‘t druupende bos 

de wind din ‘t land lut zinge 
de wurd, ze weijde los 
 

en ik droemde, ik droemde van deze daag 

ik droemde, ik droemde van deze daag 
dat ik ow in de verte zaag stoan 

en wist dat ‘t verder zuj goan 
ik droemde, ik droemde van deze daag 

 
‘t veld, dor de moan beschenen,  

makt vandaag enne deepe zucht 
‘t donker is vurgood verdwene 

vur altied de ieuwig blauwe lucht 
 

ik droemde, ik droemde van deze daag   
ik droemde, ik droemde van deze daag 

dat ik ow in de verte zaag stoan  

en wist dat ‘t verder zuj goan  
ik droemde, ik droemde van deze daag   
 
 

en toen, toen dreef de schaduw vurbeej   
en toen, toen stongde geej wir vur meej   

en toen kwaam de merge, als licht dor ‘t stof   
alsof..... 
 

ik droemde, ik droemde van deze daag  
ik droemde, ik droemde van deze daag   

dat ik ow in de verte zaag stoan   
en wist dat ‘t verder zuj goan   

ik droemde, ik droemde van deze daag  
ik droemde, ik droemde van deze daag 
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