
 

Dichter bij ow 

Ik loep dor 'n groete stroat 
in enne gruwlijk groete stad 

ik hoap dat niemand met meej prat 

 
ik loep maar door, 'k wiet ni woarhin 

ik wiet mar amper woar ik bin 
ik heb 't nog noeit zo kalt gehad 

 
't is als koorts in miene kop 

't dreunt mar door, 't hult neet op 
ik wil dichter bij ow zien 

 
al ow trekjes die ik ken 

zelfs die woar ik mar neet aan wen 
mis ik elke daag wat mier 

 
ik wil wir veule hoe 't waas 

ik wil nar hoes ik ruuk 't graas 

ik wil dichter bij ow zien 
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