
 

Dikke Nel 

Dikke Nel pak 'n kruk en vertel, oh 
ow verhaale wil iederien huure 

zo'n verhaal dat 't krakt bij de buure 

kom vertel wat geej mei het gemakt                                                                           

kom vertel 't os snel lieve Nel, oh 
ik wil heer echt ni door blieve zaage  

mar mier stilte kan ik ni verdraage 
elke zin die slept meej d'r doorhin                                                                             

want iederien di zit te wachte 
zit te wachte tot geej zegt: 

‘wat ik nou toch wir gehuurd heb 
och mijn god wat zien minse toch slecht’ 

 
Dikke Nel pak 'n kruk en vertel 

zo'n verhaal dat gen mins kan verzinne 
zo'n verhaal dat 't rammelt van binne 

anders vertelde ze nog enne kier 

                                                                                                                          
lieve Nel, kom vertel 't is ’n hel, oh 

achteraf zulle weej niks mier vroage 
als zeej leege, hedde geej ok geloage 

'n sigaret en vertel wat ge wet 
 

want iederien di zit te wachte 
zit te wachte tot geej zegt: 

‘wat ik nou toch wir gehuurd heb 
och mijn god wat zien minse toch slecht’ 

 
kom nou Nel en vertel 't os snel, oh  

dat we 't deep in d'n boek kunne veule 
en zo hard dat ’t dondert in Keulen 

't is pas kloar als geej zegt: ‘'t is echt woar’                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  
kom vertel 't os snel lieve Nel, oh 

och verzin mar wat moeis, da's 't beste 
loate we 't neet met de woarheid verpeste 

weej zien al stil als geej zegt wat geej wil 
 

want iederien di zit te wachte 
zit te wachte tot geej zegt: 



 

‘wat ik nou toch wir gehuurd heb 

och mijn god wat zien minse toch slecht’ 
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