
 

Elke kier als geej lacht 
 

Elke kier als geej lacht                                                                                                              
altied 

soms onverwacht                                                                                              
soms als ‘t echt neet giet 

dan keumt dat geluid                                                                                            
van urgens hiel ver weg 

alsof ‘t hiel langzaam grujt                                                                                                           
zonder dat ik wat zeg 

dan stiet alles stil                                                                                                         

kan ik doon wat ik wil 
mar dan gebeurt ‘t:                                                                                             

altied als geej lacht 
 

net vurdat geej lacht                                                                                                   
halde geej de ojjem in 

alsof geej hiel effe wacht 
en dan ‘n klein begin                                                                                                 

als ‘n vallende speld 
‘t ruise van de radio,                                                                                                 

of d’r af wuurd geteld 
dan kiekt iederien nar ow                                                                                                                 

inens klinkt ow stem 
die ik herken oet doezend andere:                                                                                  

altied als geej lacht 

 
soms huur ik ow neet 

dan zeuk ik owwe blik                                                                                                                       
wet ni woar ‘t an leet 

en dan zit ik                                                                                                               
met ‘t hart in de keal 

‘t wachte deurt lang                                                                                                                                                                
en inens brukt alles oape 

ow oege die goan blinke 
dan kiek ik hiel lang nar hoe geej lacht 

 
want als geej wir lacht                                                                                                

altied 
dan is alles volbracht                                                                                                                 

wet ik dat geluk bestiet 

de buuj die vertrekt                                                                                                      
‘t schip dat vaart oet 

alle scherve geplekt                                                                                                                               



 

‘t geveul wuurd wir groet 

giet alles wir verder                                                                                              
alles is gezagd:                                                                                                                                                                 

elke kier als geej lacht 
 
 
[Tekst en muziek: Jack Poels] 
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