
 

Engel 

Nee ik halt neet mier van ow, t is echt vurbeej 
de deur die ging dicht, ik vergeat ow gezicht 

ik geaf niks mier um ow, ow oege bin ik al kwiet 

‘t veur dat ging oet, ge wet zelf hoe dat giet 
‘t is nou echt te laat, alles is echt vurbeej 

want di lach din ik zij di wuurd toch noeit van meej 
 

ge het ‘t good met meej veur, zeg mar niks oaver eum 
ik wil ni wiete wat geej dut, ik denk al minder an ow 

ow oege zien van ’n kiend, van ‘n onschuldig kiend 
als ik ow handschrift wir zij begint alles opnij 

want di lach din ik zij, ik blief leever allien 
is ni vur meej bedoeld en zal noeit vur meej zien 

 
zit heej al mit zien hand an ow moeie gezicht 

och ‘t woord toch ok niks, geej danst in ‘t  licht 
ik loat ow goan, ik loat ow los, ik geaf niks mier um ow 

loep mar gauw bij meej weg, ik geef niks mier um ow 

want di lach din ik zij, din ik noeit van ow krieg 
ik geaf niks mier um ow, ik denk dat ik zwieg 

 
[Tekst en muziek: Jack Poels]  
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