Geal

‘'t Peelklukske leet op de taffel te wachte
ik raap 't op en zeg stil in gedachte
WOW, WOW, WOW, WOW, WOW

de kleur van de kaft, ik krieg kiepevel
ik bin in de ban van 't allermoeiste geal
van ow, Wow, WOW, WOW, WOW

vanille en citroen, narcisse in ‘'t plantsoen

't wuurd steeds erger, ik zij 't oaveraal
in elke etalage, banane in de schaal
WOW, WOW, WOW, WOW, WOW

de kopere bel, 't gulde middepaad
tuinslang an de kraan, de kenteikenplaat
van ow, Wow, WOwW, WOW, WOW

geal dat is ‘'t woard, de sleutel van de poart
ik zeg: ‘dankjewel geal, geal, geal’

't zien de vlamme in 't veur

de goude gloed din deut de rest
‘'t is 't licht heer op de deur

't is nog noeit zo geal gewest

geal is geluk, ik krieg mar gen genog
in elk schilderij, 't geal van Van Gogh
WOW, WOW, WOW, WOW, WOW

plastic end heer in 't bad,
de lichtjes van de stad
als ik straks bestel, geal, geal, geal

't zien de vlamme in 't veur

de goude gloed din deut de rest
‘tis 't licht heer op de deur

't is nog noeit zo geal gewest

de jonge kies, de zomerhoning
vitamine ¢, de kroen van de koning



de duuier van 't ei, 't geale koare
de mais op 't land, d'n haan op de toare

geal is 't geluid van 'n kanariepietje
geal dat is de geur van ‘n versgebakke frietje

't zien de vlamme in 't veur

de goude gloed din deut de rest
‘tis 't licht heer op de deur

't is nog noeit zo geal gewest
[Tekst en muziek: Jack Poels]
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