Heilige Anthonius

Ierst miene jas, doarnoa 'n paar hause

mien schoelbeuk, mien tas en mien verstand
die foto van ow en honderd andere dinge

die ik neet mier kos vinge, 't leep oet de hand

of 't verdween of 't bleef urges ligge

ik vong 't neet mier terug en dan doch ik mar

dat wat ik in die joare soms inens bin verloare
gewoen umdat ik teveul haj, doarnoa haj ik wir zat

mar wat ik neet begreep dat 't oeit kos gebeure
wurrum gingde geej weg zonder afscheid zo viug?
en toen mien doeve inens ginge move

doeve wiste de weg, die kwaame altied terug.

d'n Heilige Anthonius di mos 't wiete

heej schreef meej terug: ‘beste vrind wette dat
soms is 't beater iets moeis te verleeze

beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad’

vanaf vandaag niks mier te vreeze

vanaf vandaag wet ik vort dat

het neet erg is iets moeis te verleeze

beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad

d'n Heilige Anthonius di mos 't wiete.

heej schreef meej terug: ‘beste vrind wette dat
soms is 't beater iets moeis te verleeze

beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad’

[Tekst en muziek: Jack Poels]

[cd ‘Water, lucht en liefde’, HKM 1997]



