
 

IJzeren Thijs 

Heej hult neet van Rowwen Hèze                                                                              
heej hult van Judast Priest 

en dat weej genne hardrock speule                                                                                                       

haat 'ie nog 't miest 
 

heej hult neet van Rowwen Hèze                                                                               
mar van hardrock hard als stien 

en Thijs zet teage os                                                                                             
dat weej mar allemoal watjes zien 

want Thijs giet nar concerte toe                                                                                 
heej wet 't al ni mier 

dat 'ie Judas Priest gezeen het                                                                                 
wal elf of dertien kier 

 
en Thijs di giet nar Thailand                                                                                       

heej het foto's loate zeen 
in elke hand ’n vrouw                                                                                             

en dat waas gans in ’t begin   

en toen Thijs wir terug kwaam                                                                                        

tusse boore en de maís, 
toen kreeg 'ie enne beejnaam                                                                , 

toen hette Thijs vort ‘Thais’ 
 

en 'ie het 'n meid in Duitsland                                                                                     
hoege hakke, slank en blond 

mar die lut 'ie os ni zeen                                                                                      
die is zó moei, da's ongezond 

 
snel de latste pils beej Jantje                                                                                

want Thijs di keumt d'r aan 
heej buugt zich nar meej toe                                                                                   

zet: ‘hei, wat dochte geej d'r vaan? 

mak ‘s ‘n liedje oaver meej man                                                                                                
op muziek van Judas Priest,  

dan motte gij ’s zeen                                                                                             
dan is het elke oavend fiest’ 

 
ik zei: ‘n liedje oaver ow Thijs,                                                                                     

mergenoavend is het kloar’  
ik doch: ‘een liedje oaver ow,                                                                                       

nog in gen honderddoezend joar’ 



 

 

[Tekst en muziek: Jack Poels]  

[cd ‘Water, lucht en liefde’, HKM 1997] 


