
 

Kilomeaters 

Weej goan al zo lang op en neer 

weej zien ongeveer                                                                                                                           
al twintig winters onderweag 

sloape en denke, stoppe en tanke                                                                                                                                                       
knats vol, knats leag 

weej hebbe d'r lang op gewacht 
d'r keumt nar vannacht                                                                                                               

eindelijk wir beater wear 
en dat zet Smid                                                                                                          

di wet hoe ’t zit                                                                                                      
di geluuve weej gear 

 

kilomeaters, kilomeaters, kilomeaters 
 

bij 't tankstation is ’t druk                                                                                                           
mar weej hebbe geluk  

heer kunde eate oet de moor 
maar neet vur Theej                                                                                                 

di leupt vurbeej,                                                                                                                                                        
hult neet van vet voor 

Tren enne Nijje Revu                                                                                                  
Poels din is muuj                                                                                                         

en Flip wet alles beater 
de motor di leupt                                                                                                        

Rongen di sleupt                                                                                                              
kilomeaters 

kilomeaters, kilomeaters, kilomeaters 
 

en de discussie gemist                                                                                              
't blieft onbeslist                                                                                                         

wir drie teage en drie veur 
't is te dun of te dik                                                                                                                                     

en ‘wurrum altied ik’                                                                                              

en miestal ‘te deur’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
roofvogels links in de wei                                                                                     

vleege wir mei                                                                                                                                  
en iene alde Vlaamse gaai 

zien os ni vergeate                                                                                                    
motte ok eate                                                                                                         

'n stuk van de vlaai 



 

kilomeaters, kilomeaters, kilomeaters 

 
liedjesschrievers good opgelet                                                                                     

enne tip vur als ge 't neet mier wet 

denk an wat moeis en gat terug nar bed                                                                     
luuster good nar wat ik ow zeg: 

bij paniek, probleme of domme pech                                                                               
depressie trekt nar 't zuide weg 

kilomeaters, kilomeaters, kilomeaters 
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