Liefde

We hebben geslapen, gevreeén
gepraat urenlang aan een stuk

we droomden het dak naar beneden
de wegen warm van geluk

we lachten, we leefden, we baalden
we waren moe of we hadden 't druk
we merkten niet hoe we verdwaalden
de wegen warm van geluk

alleen ik, alleen ik was de reden
waarom maak ik alles stuk
waarom niet gewoon dik tevreden
tevreden hier met dit geluk

ik dacht alleen aan jouw in m’'n armen
als ik jou tegen mij aan druk

dan zal ik jou voor altijd verwarmen
en val ik uiteen van geluk

ik keek veel te diep in jouw ogen
ik raakte compleet van m'n stuk
ik gaf alles in m’n vermogen
voor een moment van geluk

nou droem ik van ow in mien erme
van hoe ik ow teage meej an druk
ow wil ik vur altied verwerme

vur altied met 'n bitje geluk

vur altied mit 'n bitje geluk

[Tekst en muziek: Jack Poels]

[cd ‘Water, lucht en liefde’, HKM 1997]



