Lucht

Lucht, lucht, ik wil lucht
koffers dicht en op de viucht
wiet weg nar 'n werm land
zonder shit, zonder krant

de bergen in gans allien
genne blok mier an mien bien
en in 'n kleine borderij

begin ik lekker opnij

nij, nij, nij, nij, nij

nij, ik koep meej enne boet

neet te klein, neet te groet

dan wens ik meej behoude vaart
kapitein, lange baard

en af en toe 'n havenkroeg

doar vertrek ik 's merges vroeg

't zeil umhoeg en de wind di blust
dan krieg ik eindelijk rust

rust, rust, rust, rust

rustig denke wat ik wil

weg van alles, lekker stil

'n kloester is wat ik bedoel
lange gange, lekker koel
denke, zinge en ik brouw beer
in de tuin leg ik meej neer
van elke tak pluk ik ‘n vrucht
dan krieg ik eindelijk lucht
lucht, lucht, lucht, lucht

luchtig leave liekt meej leuk
langzaam leas ik moeie beuk
hoof ik niks mier te bewieze
tevrijje alde dikke grieze

en urges in 'n hiel klein durp
woar ik 's merges koffie slurp
en woar iemand an meej vrugt:
‘ruukte ok di lekkere lucht?’
lucht, lucht, lucht, lucht
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