
 

Niks an de hand 

Niks an de hand 
zoe zuj 't altied motte zien 

Cees brengt de krant 
en verder niemand op de bien 

onaangerakt 

speciaal vur meej gemakt 
lat ze mar ien vur ien kome 

 
die mus op 't hek 

denkt 't zelfde als ik 
dit is lang neet gek 

en ze makt zich lekker dik 
onaangerakt 

speciaal vur meej gemakt 
lat ze mar ien vur ien kome 

 
vurbeej deze bocht 

is enne hiele drukke weag 
dat haj ik bedocht 

mar vandaag is alles leag 

onaangerakt 
speciaal vur meej gemakt 

lat ze mar ien vur ien kome 
 

dit moment allien vur meej 
en wat d'r gistere waas 

gen idee, dat is vurbeej 
 

beej bekker Lei 
ruuk ik 't versgebakke broed 

din het lekker grei 
miene honger din is groet 

onaangerakt 
speciaal vur meej gemakt 

lat ze mar ien vur ien kome 

 
deze daag vertelt veul van vroeger 

mar nog mier van wat dr allemoal giet kome 
straks, bin mar ni schow 

wuurd ’t allemoal wir beater 
ok vur ow 
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