
 

Noeit mier goan 

 
Au, au, mot dat nou 

kwaam vandaag mar ni zo gauw 

oh ik haj gewoen ni motte goan 
 

ik denk mar dat ik wat verzin 
dat ik gek gewoare bin 

elke reis ’t zelfde begin 
 

d’n trein di giet met enne stoet 
heer kom ik neet mier onderoet 

elke reis ’t zelfde begin 
 

ik mot noeit mier goan 
noeit mier goan 

noeit, nee noeit mier goan 
 

wurrum denk ik ni ierder noa 

als ze meej vroage zeg ik ‘joa’ 
terwijl ik eigenlijk ‘nee’ bedoel  

 
wurrum raas ik heer dor dit land 

van elk hoes d’n achterkant 
heb ik meejzelf dit aangedoan 

 
ik mot noeit mier goan 

noeit miet goan 
noeit, nee noeit mier goan 

 
de trein din dendert volgepropt 

heej rijdt alsof ‘ie noeit mier stopt 
minse weare lelleker met ’t oor 

 

ik veul ‘t, ik kom noeit mier terug 
breng ’t mar gauw achter de rug 

’n botsing, brand, ’n foto in de krant 
 

ik mot noeit mier goan 
noeit miet goean 

noeit, nee, noeit mier goan 
 

doezend minse, ’t perron 
Utrecht het ’n groet station 



 

’t stelt allemoal ni zoveul veur 

 
de roltrap af, ik schud een hand 

wat kan d’r toch gebeure, want 

’t stelt allemoal ni zoveul veur 
 

 
[Tekst en muziek: Jack Poels] 

 
[cd ‘Zondag in ’t zuiden’, HKM 1995] 


