
 

 

Onder de greune brug 
 
Weej zien onderweg nar later 

weej zien allemoal an board 
en de muziek klinkt op 't water 

en weej goan zonder 'n woard 
 

hiel langzaam schuuft de wei 
als iemand zien verhaal vertelt 

en weej luustere mei 

de stem die ver nar hoes toe belt 
langs middelieuwse beum 

de stapelwolke boave os 
dalijk brukt ‘t los 

 
weej zien onderweg nar later 

weej zien allemoal an board 
en de muziek klinkt op 't water 

en weej goan zonder 'n woard 
 

de donkere lucht velt neer 
als ‘n aquarel van zwarte inkt 

en onder os ‘t meer 
de zurg die nar onder zinkt 

de reagen di brengt rust 

oaver ‘t graas en ‘t kastiel 
op heuvels van fluwiel 

 
weej zien onderweg nar later 

weej zien allemoal an board 
en de muziek klinkt op 't water 

en weej goan zonder 'n woard 
 

bij de oape haard 
kiek ik op de klok, ‘t is kwart vur ien 

de vinger op de kaart 
‘t is lekker dat we heer al zien 

onder de greune brug 
vur anker bij de alde sloes 

we zien wir thoes 

 
weej zien onderweg nar later 

weej zien allemoal an board 



 

en de muziek klinkt op 't water 

en weej goan zonder 'n woard 
 

weej zien onderweg nar later 

 
[Tekst en muziek: Jack Poels] 
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