Shane

Sigaret in de hand
enne mond zonder tand
zoe stongde geej doar
ik haj ow noeit gezeen
't concert, 't begin

ik waas net twintig joar

en iedereen wachtte

geej schold en geej lachte
't het neet lang gedeurd
ow wurd, hoe ze krakte
en meej ien vur ien rakte
toen waas 't gebeurd

want als geej zingt

is alles wir vergeave

de tied stiet stil

't geveul giet van de rem
alles keumt wir neave
dor ow stem

we stonge, we keeke
de oore verstreke

geej waard in de buurt
'n paar joare latter

en wir net iets zatter
haj iemand gehuurd

geej kwaamt wir te laat
niemand wos hoe 't zaat
't vleegtuug gemist

en dan leepte gewoen
nar de microfoen

of ge nurgens van wist

If I should fall from Grace
Fairytale of New York

A rainy night in Soho
Summer in Siam

The broad majestic Shannon
Dirty old town

The sunnyside of the street



yeah,yeah,yeah,yeah,yeah,yeah

donker pak, witte bloes
vanaf de hoes

staarde nar meej

alle muziek, al die name
ze gingen en kwame

ze trokken vurbeej

mar niemand din bleef
allien geej

[Tekst en muziek: Jack Poels]

[cd ‘Rodus & Lucius’, RHAM 2006]



