
 

Stilte vannacht 

Vroeg in de merge, ik gluur dor ’n raam                                                                                                                               
oh denneboom, gezonge dor ’n koer                                                                                                                            

ik loep oaver stroat, televisie stiet aan                                                                                                                                                                  
ik huur 't fluite in mien oer 

't ging wir hard, 't volume op tien                                                                                                                             

we ware muuj, 't emmerke zaat vol                                                                                                                                                  
terug nar hoes en ien vur ien                                                                                                                                           

telde we schupkes allemoal       

de herdertjes ligge wir bij nachte in ’t veld                                                                                                                       

hartstikke oetgeteld, kling klokje klingeling                                                                                                                        
't ienige wat ik nog zing                                                                                                                                                             

't ienige woar ik veul van verwacht                                                                                                                                     
stilte vannacht, stilte vannacht, mmm 

't latste joar is d'r vanalles gebeurd                                                                                                                                   

't ochtend roed tot 's oaves laat                                                                                                                                      

zien we dor 't land gesteurd                                                                                                                                        
ginge we same op paad 

de herdertjes ligge wir bij nachte in ’t veld                                                                                                     

hartstikke oetgeteld, kling klokje klingeling                                                                                                                     
't ienige wat ik nog zing                                                                                                                                                  

't ienige woar ik veul van verwacht                                                                                                                            
stilte vannacht, stilte vannacht, mmm 

hoeg boave 't daak, 'n heldere ster                                                                                                                             
doar is 't werm, dat is mienne stal                                                                                                                               

doar is 't stil, 't is bijna zover                                                                                                                                                           
dat ik achteroaver in mien kribke val 

de herdertjes ligge wir bij nachte in ’t veld                                                                                                       

hartstikke oetgeteld, kling klokje klingeling                                                                                                                  
't ienige wat ik nog zing, woar ik veul van verwacht                                                                                                        

met mien aller allerlatste kracht: stilte vannacht 

[Muziek: Tren ven Enckevort, tekst: Jack Poels] 

 

[Jubileum single, 30 november 2015] 


