The moon is mine

Als d'n oavend oaver Limburg velt

en honderddoezend lampe verlichte de nacht
als de wind ziene oajem inheldt

hiel rustig tot merge wacht

als d'n daag is gedoan

heb ik allien nog mar mien droeme en de moan

quando ilega la noche en Mexico
millares de luces brillan en la noche
el soplo del viento se para

pero la nueva noche ha pasado el dia
solo me quedan mis suefios, y la luna

ten thousand stars,

they're the same wherever we are
but the moon is mine

that old moon will always be mine

mi pais al la cai da del Sol.
con su noche que esta ilena de suefios
y su luna esperando para la nueva noche

als d'n daag is gedoan
honderddoezend droeme en de moan

ten thousand stars,

they're the same wherever we are
but the moon is mine

that old moon will always be mine

same time every night

wherever in the world I will be
there's always that feelin' inside
the moon will always belong to me

ten thousand stars,

they're the same wherever we are
but the moon is mine

that old moon will always be mine

[Muziek en tekst: Jack Poels, Spaanse tekst: Eveline Berghuis]
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