
 

Wakker vur de wekker 

Ik huur moeie muziek                                                                                                  
in ’t donker achter de deur                                                                                       

en d’n daag verandert van kleur                                                                                        

en mien humeur 

The Silver Bullet band                                                                                        
oaver altied mar wind in                                                                                            

haj heej dat mar ierder gezeen                                                                                
toen in ’t begin 

en ik wandel dor d’n tuin                                                                               
gen wolkje an de lucht                                                                                     

genne hond din aandacht vrugt                                                                              
gen blaad dat bewugt 

ik woord wakker vur de wekker                                                                                
en d’n droem di giet mar door                                                                             

och, wat ligge weej heer lekker                                                                                
met de zon op de witte moor 

de brevebus makt ’n geluid                                                                        

de postbode het ’t mar druk                                                                                     

enne vrolijke Donald Duck                                                                                        
och, wat een geluk 

heej grujt in de volle grond                                                                                     

de asperges is wir heer                                                                                          
ik bel en ik reserveer                                                                                         

och, wat een plezeer 

ecoline, kleuterschoel, verse roeie kool                                                                    

miene Märklin trein, same langs de Rijn                                                                               
indiane op de berg, makte alles minder erg                                                                             

fris gewasse beddesprei, osseworst, bruedje ei 

zonlicht dor ’t hoege raam, toen de reagen kwaam                                                                     

te lang weggewest, symphonieorkest                                                                               
in de keuken lekker lui, ruuke an ’n lenteui                                                                         

volle tank, waterpret, same in dit hemelbed 

[Tekst en muziek: Jack Poels] 
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