
 

 

Water 

Werme wind, oh werme wind                                                                               

mijn god wat is 't heit 

't is net of Teun met ziene föhn                                                                                      
meej constant langs mien oere weit                                                                        

en ik geaf gas en ik rem af                                                                                           

ik staj heer al ongemerkt 
'n dik half oor, ik koom nurges door                                                                           

d'r wuurd oaveral an de weg gewerkt 

 
water, ik wil water 

water, breng meej water                                                                                        
breng meej thoes 

 
de groete stad is ’n saunabad                                                                                   

dit is zomer in 't kwadraat 
’t glaas dat blinkt terwijl ze drinkt                                                                             

en 'r parasol makt niks paraat                                                                           

’t schouderbendje                                                                                                   

zakt hiel langzaam oaver urren erm 
en oh ze bukt en mien zwiet dat jukt                                                                     

en ik krieg 't nog ens zo werm 
 

water, ik wil water. 
water, breng meej water                                                                                         

breng meej thoes 
 

't licht wuurd greun, 't licht wuurd roei                                                                           
en iederien stiet stil 

ik wil ni verder nar ’t strand                                                                                          
't ienige wat ik nog wil is water                                                                                    

water, breng meej water                                                                               
water, breng meej water 

 

breng meej terug nar hoes                                                                                     
zo vlug als 't giet 

nar hoes, woar miene koelkast stiet 
oet de fles of oet de bron                                                                                   

woar 't water klatert in de zon 
 



 

water, koel meej af                                                                                                

breng meej water 
water, koel meej af                                                                                                  

breng meej water                                                                                                

breng meej thoes 
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