Yippieayee

'n Cowboy op straat

in 'n stad ‘s avonds laat
yippieayee

op zoek naar 'n lach

op 't eind van de dag

dat valt niet mee

geen vrienden, geen proost
geen barvrouw die bloost
in 'n donkerbruin café
nog te vroeg voor z'n bed
stoppelbaard, sigaret,
oh, yippieayee

'n cowboy alleen
onderweg nergens heen
yippieayee

geen knapperend vuur
op dit ijskoude uur

geen prairie en geen vee
dan hoort ‘ie 'n stem,

ze praat tegen hem:
‘zeg cowboy ga je mee?’
dan lacht ‘ie en voelt

dit is wat ‘ie bedoelt

oh, yippieayee

‘n glas bier, 'n sigaar

Johnny Cash op gitaar

oh, yippieayee

[Muziek: Welch-Rawlings, tekst: Jack Poels]
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