
 

 

Zondag in 't zuiden 
 

't Waas zondag in ’t zuiden                                                                                     

niks an de hand, en wat d'r gebeurt                                                                
't keumt merge pas in de krant 

en de zon op de roete reep alles nar boete 
ik denk: ‘ik blief binne verhaale verzinne vandaag’ 

 
en ik huurde de minse op stroat                                                                             

veul gelach en geproat en hiel in de verte                                                       
'n tent woar muziek oet kwaam 

en de klok tikte door, sloog elk oor 
ik wil wat beginne, ik mot wat verzinne vandaag 

 
en ik leep wat verdwaald op en neer 

wuurd 't koffie of beer, banaan of ’n ei                                                                     
of pak ik 't allebei 

of ierst nog wat sparen, honger bewaren 

ierst mar wat water, de rest keumt later vandaag 
 

ay yaaaaaaaaay 
zondag ging vurbeej 

zondag ging vurbeej 
 

ay yaaaaaaaaay 
zondag ging vurbeej 

 
zondag in ’t zuiden                                                                                            

zoeals zondaage goan: te muuj um te kieke                                                                                                  
te muuj um nog op te stoan 

en de reagen di won 't gevecht met de zon 
de reagen di kwaam en schreef zien verhaal op de raam 

 

en ik zaag grazige weie                                                                                           
umgeave dor lucht, umgeave dor wolke                                                                            

die deinden op elke zucht 
en engelen zongen 't geluk oet 'r longen 

d'n hemel op aarde di zich openbaarde vur meej 
 

ay yaaaaaaaaay 
zondag ging vurbeej 

zondag ging vurbeej 
 



 

ay yaaaaaaaaay 

zondag ging vurbeej 
 

[Tekst en muziek: Jack Poels] 
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