
Allien ’t liedje 
 
Op de deur 
enne blieje poster 
half verscheurd 
 
en de vlaag 
die wapperd halfstok 
’n paar daag 
 
echte sturm 
keumt vanoavend pas 
is in vurm 
 
en ‘t daak 
is neet gans zeker 
van zien zaak 
 
en heer denk ik an nou 
wind blieft huule in de schouw 
merge keumt nog, gister is gewest 
de herinnering die mengt zich met de rest 
 
en allien mar ’t liedje 
blieft bij meej woar ik ok bin 
allien mar ’t liedje 
giet met meej, oaveraal hin 
 
deze kier 
wat langer weggebleve 
ging ni mier 
 
weggeweid 
bleef neet lang kwoad 
beejgedreid 
 
ik blief denke an nou 
wind blieft huule in de schouw 
merge keumt nog, gister is gewest 
de herinnering die mengt zich met de rest 
 
en allien mar ’t liedje 
blieft bij meej woar ik ok bin 



allien mar ’t liedje 
giet met meej, oaveraal hin 


