Het mooiste liedje ooit

Ik ben wakker en jij slaapt

het kussen over je oren

en de stad hierbuiten gaapt
maar dat kun jij nou niet horen
ik zal voor jou kijken

hoe de sneeuw hier buiten dooit
in de straten, door de wijken

in het mooiste liedje ooit

ierste zon dor 't gordien
de nacht din is gedoan
wet nog neet hoe 't zal zien
als geej dalijk op wilt stoan

ik koop 'n broodje vers gemaakt

is vandaag exira lekker

alsof alles beter smaakt

zonder agenda, zonder wekker
alles nog dicht, de kroeg, de bakker
en de kleine hond die schooit

hier, voor jou, arme stakker

het mooiste liedje ooit

och lieverd, schrouw ni mier
och lieverd, schrouw ni mier
wette nog toen, din iene kier
och lieverd, schrouw ni mier

straks dan gaan we eten

geen idee nog waar naar toe
daarna wat drinken en vergeten
lang in bed, dan zijn we moe
schijnt de zon door de gordijnen
op het doek dat prachtig plooit
en de zorgen, ze verdwijnen
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blief vandaag nog mar
ligge in ow bed

hiel dicht bij elkaar

en dan doon we net



of we boete zien
kiek 't water heer
in de zonneschien

wette nog van toen
hoe di vlinder vioog
doar in de vallei
langzaam rond bewoog
hiel dicht bij ow bleef
met zien vleugels dun
rundjes um ow schreef

ik loop verder door de straten
ik zie de gracht vanaf de brug
morgen gaan we jou verlaten
maar we komen weer terug
als de lente gaat ontwaken
en de kerkklok die strooit

zijn muziek over de daken
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op de grond en op de krant
op ow wang valle ze neer
troane gleije langs ow hand
op de nijje taffel heer

och lieverd, schrouw ni mier
och lieverd, schrouw ni mier
wette nog toen, din iene kier
och lieverd, schrouw ni mier
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