
Ienzame man 
 
Ierlijke man, ienzame man 
ierlijke ienzame man 
’t is nog vroeg, deze daag vur de boeg 
kom dan make we same 'n plan 
wachte we neet tot de buuj oaverweid 
wachte we neet tot de wind boete dreid 
neet blieve stoan, de jas aan, goan 
 
het ergste zijn de onverrichte zaken 
alles wat je nog had willen doen 
nog een keer het leven laten smaken 
nog een keer samen, net als toen 
 
ik wet wat we doon, we vare terug 
met de boet doar onder de brug 
‘t anker umhoeg, dan zien we weg 
geej en ik, met de zon op de rug 
dat greune eiland doar drieve we hin 
‘n cafe vol muziek, kom stap mar in 
ik heb de kaart, ik heb alles bewaard 
 
steeds verder door, giet de rivier 
mar we hale de ziejje ni mier 
steeds wir ‘n woard, dat velt oaverboard 
links en rechts ingehaald, dor de tied 
iemand di zwaait met ’n licht in zien hand 
vanaf ’t steiger an de oaverkant 
‘n deake velt neer, oaver ’t meer 
 
blijft hier op aarde het ergste leed 
de demonen waar je mee vecht 
kwetsende woorden, onnodig wreed 
en al het tedere, bleef ongezegd 
 
stap nou mar oet, geej het ‘t gehaald 
ik wet vanaf nou, dat geej noeit mier verdwaald 
ierlijke man, ienzame man 
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