
Misschien merge 
 
Ik ging de halve werlt rond 
veul van 't zelfde pak en lake 
d'r kwaam mar weinig van de grond 
ik lierde meejzelf te vermake 
ik wos als ik dat ni deej 
deud niemand anders dat vur meej 
 
en met ien oeg keek ik schuun 
ik haj ‘t al hiel gauw in de smieze 
ik mot nar boave op de bühne 
d'r waas ni zoveul te kieze 
trillend vur de steile trap 
wannier waag ik de ierste stap 
 
misschien merge, misschien merge 
toen ik dat zaag, wos ik vandaag 
en ni merge, misschien merge 
ik keek en Ik sprong umhoeg en ik zong 
 
ik docht altied dat geluk 
altied doar is woar ik neet waas 
ik veel bijna van mien kruk 
toen ik de tekst achter de theek laas 
mergeoavend gratis beer 
en 't kwartje dat veel neer 
 
misschien merge, misschien merge 
toen ik dat zaag, wos ik vandaag 
en ni merge, misschien merge 
Ik keek en Ik sprong umhoeg en ik zong 
 
Ik zeg dit godverloate land vaarwel 
de moordende zon ongenadig fel 
de dolende stroate, graniete kust 
overal hitte en nergens…. rust 
 
misschien merge, misschien merge 
toen ik dat zaag, wos ik vandaag 
en ni merge, misschien merge 
Ik keek en Ik sprong umhoeg en ik zong 
 



meejzelf in sloap 
en de raam die ging oap 
ik keek in ‘t duuster 
nar de mistige schien 
van ‘n boetelamp 
van veul werme damp 
van eate en drinke 
van minse bijien 
 
buiten schuift ‘n wolk voor de maan 
vallen er zachte strepen licht 
ik hoor de kerkklok twaalf keer slaan 
‘n vrolijke stem, de deur valt dicht 
 
daar op een zomers terras 
klinkt ’n blij verjaardags lied 
drinkt iedereen op hoe het was 
ik zing vandaag en anders niet 
 
meejzelf in sloap 
en de raam die ging oap 
ik keek in ‘t duuster 
nar de mistige schien 
van ‘n boetelamp 
en veul werme damp 
van eate en drinke 
van minse bijien 
 


