
Gekapseisd 
 
Good gepresteerd, ’t schip balanceerd al joare 
hoeg water of sturm d’r is niks wat dit beutje rakt 
ondanks de leaftied nog steeds gen groete bezwoare 
de plenk die zien sterk, de mal die is good gemakt 
 
pomp in de romp blieft rustig zien rundjes dreie 
good onderhalde leupt als ‘n neimachien 
en als ’t al krakt wuif ik dat weg; lat mar weie 
tot din iene rots onder de moaneschien 
 
toen alles dor de ruumte vloog, de kajuit bewoog 
 
’t schip dat voor, net iets te lang door 
toen is ’t gekapseisd 
 
alles dat schoof, ik docht straks val ik van de aarde 
’t water, ’t schoem, ik hing stil in de oceaan 
teage ’t dek laag ik in ’t niks te stare 
de boet vol met beer, d’r waas gen halde mier aan 
 
toen alles dor de ruumte vloog, de kajuit bewoog 
 
’t schip dat voor, net iets te lang door 
toen is ’t gekapseisd 
have in zicht, ’t vertrouwde licht 
toen is ‘t gekapseisd 
 
in de verte zaag ik iemand zwaaie 
ik dreef en vulde wat blood 
ik docht straks dan kome de haaie 
’t ging al zo lang al zo good 
 
’t schip dat voor, net iets te lang door 
toen is ’t gekapseisd 
have in zicht, ’t vertrouwde licht 
toen is ’t gekapseisd 
 
 


