
Niks zonder ow 
 
Tusse de winter en de lente 
kome altied die momente 
dat alles anders wuurd 
 
ge ruukt inens wir ’t zand en ’t water 
scheup loepe mei, endegsnater 
de blauwe lucht wir in de buurt 
ierste kieviet al gehuurd 
 
ik loep verder oaver ’t zandpaad 
in de stal speult de radio 
’t lied van toen ik d’r dorhin zaat 
echt, ’t is niks zonder ow 
 
oaveraal, koom ik ow teage 
als ik heer loep op gods weag en 
woar de beak zich langzaam dreid 
 
tot op ’t end ow koers gevare 
altied bescheide gen groete gebare 
nou de lentewind wir weid 
van de nijje werkelijkheid 
 
ik loep verder oaver ’t zandpaad 
in de stal speult de radio 
’t lied van toen ik d’r dorhin zaat 
echt, ’t is niks zonder ow 
 
’t is niks zonder ow, we doon mar wat 
ik wet zonne gojje hebbe weej nog neet gehad 
we doon mar wat, ik wet zonne gojje 
hebbe weej nog neet gehad 
 
echt, ’t is niks zonder ow 
zonne gojje hebbe weej nog neet gehad 
 
 
 
 
 
 
 


