De berge van Bob
Weej hebbe ow nuudig

mier, harder nog dan oeit
ik hoap dat ge dit huurt
weej hebbe ow nuudig

owwe lach, en alles wat ik zij
kleure in ow schilderij
dit hebbe weej nuudig

geej mot alle minse troeste
lier os alles wir te zeen

geej halt alles dicht bij hoes
't gebeurd heer um os hin

't is ow stem die ik mis
mak 'n end an duusternis

Ik heb ow nuudig, harder dan oeit
oh, weej, weej hebbe ow nuudig

doar, enne alt vervalle scheur
hoege boem di keumt d’r veur
en straks nog wat vriende

en heer, 'n blieje waterval
't bospaad leupt hiel smaal
langs herinneringe

langs 't meer wat denneboeme
kiek doarbaove in de top

zit enne eekhoorn te droeme
d’r is 'n groet gebrek an Bob

't is ow stem die ik mis
mak 'n end, an duusternis
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