
De troan 
 
De troan die bleef binne 

ze durfde neet allien 
de reis te beginne 

echt nog neet misschien 
mot nog zoveul overwinne 

oeit dan zal ze same zien 
gen halde mier aan 

’t wuivende graan 

 
goei de sluize maar oape 

lat mar stroeme, adios 
lat alle troane mar loepe 

lat de waterlanders los 
 

’t eiland dat ze nog mot vinge 
leet urgens an de andere kant 

woar minse same zinge 
tot hiel laat in de nacht 

woar al zoveul liedjes ginge 
oaver water, over land 

gen halde mier aan 
’t wuivende graan 

 

goei de sluize maar oape 
lat mar stroeme, adios 

lat alle troane mar loepe 
lat de waterlanders los 

 
ierste troan keumt nar boete 

doarnoa nog ’n paar 
als druppels op de roete 

vloeie ze oaver in elkaar 
 

’t wuivende graan 
gen halde mier aan 

 
goei de sluize maar oape 

lat mar stroeme, adios 

lat alle troane mar loepe 
lat de waterlanders los 
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