
End van ’t touw 
 
Vroeger deurde alles langer 

dage trokke troag an os vurbeej 
van moment nar moment 

weinig geld en hiel veul vreej 
 

met ’t klumme van de joare 
krege we geleidelijk mier hast 

’t ien waas nog mar amper af 

metien alwir wat anders vast 
 

dat ging gauw, in ien streep 
nar ’t end, van ’t touw 

de tied din het zien werk gedoan 
gauw, gauw, gauw 

de tied din het neet stilgestoan 
nou, nou, nou  

dat ging gauw, in ien streep 
nar ’t end, van ’t touw 

 
toen de bel ging 

vader tied stong vur de deur 
en ik wos metien hoe laat ’t waas 

 

ik docht mar an ien ding 
dat hofde ik neet oet te legge 

enne dikke knipoeg van de baas 
 

dat ging gauw, in ien streep 
nar ’t end, van ’t touw 

de tied din het zien werk gedoan 
gauw, gauw, gauw 

de tied din het neet stilgestoan 
nou, nou, nou  

dat ging gauw, in ien streep 
nar ’t end, van ’t touw 

 
ik kreeg enne wintersloap 

met werme sloffe en met hiel veul beuk 

gedichte, gode, kosmonaute 
kome elke oavend op bezeuk 

 
de tied din het zien werk gedoan 

gauw, gauw, gauw 
de tied din het neet stilgestoan 

nou, nou, nou  



dat ging gauw, in ien streep 
nar ’t end, van ’t touw 
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