
Ierst gedoan 
 
Pas op met wat ge wenst   

soms dan wuurd ’t woar 
vur dat ge ’t wet 

inens dan is ’t doar 
 

keumt altied onverwacht 
dan schrikte, wat is dit 

en altied achteraf 

wir met de brokke zit     
 

ierst gedoan en dan gedocht 
het menigien verdriet gebrocht 

 
’n lange streep van licht 

an de hemel hiel ver weg 
kniep ik mien oege dicht 

en dan velt de ster 
 

urges in ’n ander land 
dor iemand anders opgepikt 

woar ’n hebberige hand 
zich in ’t zelfde verslikt 

 

ierst gedoan, en dan gedocht 
het menigien verdriet gebrocht 

 
verteld en geschreve 

allien de spreakwurd zien gebleve 
ge wet, bezint, vurdat ge begint 

 
van toppe, en dale 

van woar gadde de mosterd hale 
ge wet, bezint, vurdat ge begint 

 
noeit te alt, um te liere 

nar Rome kan op veul maniere 
ge wet, bezint, vurdat ge begint 

 

de vingers, verbrandde 
allien an put met goude rande 

ge wet, bezint, vurdat ge begint 
 

ierst gedoan en dan gedocht 
het menigien, verdriet gebrocht 

ierst gedoan en dan gedocht 



het menigien verdriet gebrocht 
 

alles gezagd, geschreve   

allien de spreakwurd zien gebleve 
ge wet, bezint, vurdat ge begint 

 
noeit te alt um, te liere 

nar Rome kan op veul maniere 
ge wet, bezint, vurdat ge begint 

 
ierst gedoan en dan gedocht 

het menigien verdriet gebrocht 
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