
De wei in 
 
Met enne knal, is mienne val, geeindigd in de wei 

telefoen, accordeon, alles dat ging mei 
nou lig ik hiel zacht, heeronder oetgeteld 

aantrekkingskracht, langoet op ’t veld 
doar gaj ik wir hin…de wei in 

 
onderweg, loep ik leag, krieg ik ’t geveul 

mien ganse leave keumt vurbeej en dat is hiel veul 

vrolijk en hiel triest, vol melancholie 
ik hang heer in de lucht, zweef op ’n melodie 

doar gaj ik wir hin…de wei in 
 

op gojje en op slechte dage 
de muziek wir vastgegrepe 

helpe um mien last te drage 
meej d’r wir dorhin te sleipe 

koom ik wir, op krachte 
gans egaal woar ik bin 

altied mienne val gebroake 
doar gaj ik wir hin 

 
’n begreffenis, of met carnaval 

’s zomers op ’n festival 

de autoradio, muziek giet altied mei 
als ik ni sloape kan, droem ik van de wei 

 
met enne knal, is mienne val, geeindigd in de wei 

op ’t ritme van muziek, iederien giet mei 
Johnny, Phil and Don, Elvis, Shane en Bruce 

die loate meej neet stoan, die brenge meej nar hoes 
 

op gojje en op slechte dage 
de muziek wir vastgegrepe 

helpe um mien last te drage 
meej d’r wir dorhin te sleipe 

koom ik wir, op krachte 
gans egaal woar ik bin 

altied mienne val gebroake 

doar gaj ik wir hin, de wei in 
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