Okemedoki

‘T latste concert, iederien di vertrok
einde vakantie, wir terug in os hok

't zelfde grapje, of iemand nog wet
woar ‘ie op speulde, gitaar of trompet

okemedoki.....

de ienne ging doar hin, de andere deej dat
vasteloavend gevierd, haj ok wal wir wat
fotograaf di keumt binne, 'n stralend humeur
bliejje gezichte, nou al in kleur

okemedoki, 't zelfde lied
van dezelfde band, in enne andere tied

iederien wir an taffel, vergadering
rondvroag, de planning, dit het genne zin
stop met bedenke, lat alles mar goan
allien um te tanke, motte stil blieve stoan

okemedoki, 't zelfde lied
van dezelfde band, in enne andere tied

de zon op de route, spoedoaverleg
we goan op de foto, de wolke zien weg

okemedoki, 't zelfde lied

van dezelfde band, in enne andere tied
want wat is d’r moeier dan dat alles wir pest
alles wir klinkt, of we ni weg zien gewest

okemedoki, 't zelfde lied

van dezelfde band, in enne andere tied
okemedoki, umdat alles wir pest

alles wir klinkt, of we ni weg zien gewest

'n tas koffie en wir door

al mier dan fertig joar, okemedokie

[tekst en muziek: Jack Poels]
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